Protestantse .
~ Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord

10 november 2024 Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist: Mevr. Willy Misker

Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen

om samen te omarmen

Thema: Als een mantel om mij heen geslagen
VOORBEREIDING
Woord van welkom, mededelingen
Intochtslied: Lied 971:1 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,

de bouw van Christus’ kerk.

De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!

Bemoediging en groet

Aanvangswoorden



Lied: Eeuwige, hoor ons aan (Zingenderwijs 46)

Eeuwige, hoor ons aan, / wees met het lot begaan
Van wie vergeten wordt, keer op keer. / Wil ons gebed verstaan
Met hen de weg te gaan. / Wij bidden U: Ontferm U Heer

Gebed om ontferming
Lied: Eeuwige, hoor het lied (ZdW 46)

Eeuwige, hoor het lied / van menselijk verdriet.
Daartegen hebben wij geen verweer. / Vergeet de tranen niet
Van wie geen licht meer ziet. / Wij bidden U: Ontferm U Heer.

Leefregel: 1 Petr. 4:8-11
Lied: Ps. 146:1 (NPB)

Halleluja! Heel mijn leven
loof en prijs ik God, de HEER.
Hem wil ik mijn liefde geven,
al mijn dank en al mijn eer.
Zingen zal ik levenslang,

elke dag die ik ontvang.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

De mantelzorger

Lied: 221:1 en 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.



Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Schriftlezing: Luc. 10:25-37

Lied:

221:3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft —
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Overdenking

Gedicht:

Stilte

We hebben elkaar nodig.

Dat is toch zonneklaar?
Want mensen willen warmte
En aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten?
Waarom geen lieve lach?

Zo zorg je voor een lichtpunt
Ook op een donkere dag.
lemand die naar je luistert.
lemand die met je praat.

Dat is nou juist hetgeen.
Waar het bij een mens om gaat.



Lied: Gezegend is de mens (Van Harte 20, Mel. Lied 969)

Gezegend is de mens die leeft / op adem van de Geest
Die in zijn woord en daad verweeft / wat men in dromen leest

Gezegend is het woord, dat gaat / als bode van het licht
En lichter leven zaait, als zaad / wat zich op goedheid richt.

Gezegend is de daad, die heelt / wat wond is, of wat breekt.
Die in barmhartigheid verbeeldt / wat vanuit harten spreekt.

Gezegend is het levensspoor, / dat naar de toekomst wijst.
Gods Geest gaat daarin mensen voor, / waar liefde zich bewijst.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbede
Stilte — Onze Vader

Collecte: 1. Werelddiaconaat
2. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: 416:1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

WEGZENDING EN ZEGEN

Zending en Zegen

Amen:

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar
- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft nog in Weidesteyn om te
revalideren, Dr. G.H. Amshoffweg 4, Hoogeveen.

We wensen hen, voor wie het leven moeilijk is, kracht en moed toe.
Als geloofsgemeenschap worden wij door God opgeroepen om vanuit
zijn liefde om elkaar heen te staan met aandacht, zorg en hulp als dat
nodig is.

Lied 212 kan ons woorden geven om te bidden:

Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.

Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.

Open inloop dinsdagmiddagen

Op dinsdagmiddag kunt u weer terecht in de consistorie om even bij
mij aan te schuiven aan tafel. De zijdeur is open van 14.00 — 16.00
uur. Welkom!!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. S. Hoekstra, Eidereend Emmen

Dhr. H. Muskee, Dommersweg

Dhr. J.Wemmenhove, Tussenpad



Collecte Kerk in Actie 17 november:
Help kinderen in Oekraine de oorlog door

In meerdere gemeenten vindt van 18-23 november de huis-aan-huis
collecte van Kerk in Actie plaats. De opbrengst is bestemd voor
Kinderen in Oekraine. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord vindt deze
huis-aan-huis collecte niet plaats. Daarom is de diaconale collecte van
17 november bestemd voor dit doel.

De oorlog in Oekraine duur nu al 2 jaar. En dat laat sporen na: het
betekent al die tijd omgaan met gevoelens van angst, verlies en
verwoesting. De psychosociale gevolgen hiervan kunnen voor
kinderen een leven lang doorwerken.

Kerk in Actie wil kinderen in Oekraine veiligheid, stabiliteit en
psychosociale ondersteuning bieden. Door de jarenlange contacten met
Oekraiense kerken kan Kerk en Actie samen met Ukrainian Education
Platform in het hele land helpen.

Geef in de collecte op zondag 17 november, of maak je bijdrage over
op NL6ORBRB0851567320 t.n.v. Diaconie Zuiderkerk Nieuw
Amsterdam o.v.v. Kinderen in Oekraine. Hartelijk dank voor je gift.

Vanavond Samen op zoek

Sommige mensen hebben een ervaring gehad die een wending en soms
zelfs een doorbraak in hun leven betekende. Dit kan maken dat je
anders gaat leven of tegen het leven aankijkt.

Zo ook journalist en schrijver Bas Steman die ervaringen meemaakte
van een in de 2de WO omgekomen parachutist op de Ginkelse heide.
Hij beschrijft dit in zijn boek “Morgan”. Een zeer verrassende en
indrukwekkende gebeurtenis die bijna niet te bevatten is!

We hebben deze avond dan ook het thema “Er is meer tussen hemel en
aarde” meegegeven.

Als u benieuwd bent geworden wat deze man is overkomen, kom dan
op 10 november naar de grote zaal achter de kerk. We laten deze
avond een gesprek met Bas Steman horen en zien. De zaal is open
vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur. Na de bijeenkomst
kunnen we nog even napraten onder het genot van koffie of thee.
Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter



Zondag 17 november

Voorganger: Ds. M. Bruinewoud

Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: 18 Help kinderen in de Oekraine

2°¢ Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Onderhoud gebouwen.

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
M) Nieuwsbrief@pknnav.nl
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